
groen

hemelsblauw  

wit

Ik heb in de leefgroep een kamer voor mij alleen.

Mijn kamer is niet groen geschilderd,

maar hemelsblauw. 

Ik heb die kleur zelf gekozen.

Will Tura vindt dat ook een mooie kleur.

Hij heeft er zelfs een liedje over gemaakt.

Mijn kasten zijn wit, net zoals de wolken. Ik kijk graag naar wolken. 

Ze zijn altijd anders  

en blijven nooit op dezelfde plaats in de lucht.

Daarom wil ik soms mijn kasten verplaatsen.

Maar ze zijn te zwaar. Ik kan ze niet ophe!en.


